38 BEKENDE NEDERLANDERS OVER HUN BEGRAAFPLAATSGEVOEL

Adelheid Roosen

"Ik ga liggen op het
graf van mijn vader
en dan denk ik: hier
keren we allemaal
naar terug. Hier
gaan wij naartoe,
het kleedt alles uit;
en dat vind ik
mooi."

ANNA KROON

Hans Dorrestijn

"Vergeleken met
het bejaarden-
tehuis is een
begraafplaats een
oord van grote
schoonheid."

KADER ABDOLAH - KEFAH ALLUSH - BABS BAKELS - ANTOINE BODAR - HUGO BORST
PIETER BOSKMRA - ROEL COUTINHO - MIDAS DEKKERS - HANS DORRESTIJN
MYLOU FRENCKEN - BAS HARING - MARRTEN 'T HART - MARIJKE HELWEGEN
KRISTIEN HEMMERECHTS - INGMAR HEYTZE - MARLI HUIJER - ARTHUR JAPIN

FREEK EN HELLA DE JONGE - BERT KEIZER - HANS KEMNA - MIEKE KERKHOF
MENSJE VAN KEULEN - NICO TER LINDEN - CORNALD MARS - NELLEKE NOORDERVLIET
MARISKA OVERMAN - ESTER NAOMI PERQUIN - ADELHEID ROOSEN - FRANK SANDERS
JAN SIEBELINK - JAN SLAGTER - F. STARIK - VROUWKJE TUINMAN - HERMAN VUIJSJE
IVO DE WIJS - LEOPOLD WITTE - KARINA WOLKERS - OLGA ZUIDERHOEK

Marijke Helwegen

"Ik wil begraven
worden in een
witte Kist, met een
glazen deksel en
een mooi jurkje

n

aan.

Jan Siebelink

"Lopend langs de
graven ben ik blij
dat ik loop, voel en
denk. Het zet me
aan tot genieten en
dwingt me om mijn
ambities nu te
verwezenlijken."
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